
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op Zondag 30 mrt. 2025 in de Dorpskerk 

Vierde zondag 40-dagentijd 
 
Voorganger:  Dhr. G.A. Slabbekoorn 
 
Ouderling:      Mevr. L.E. Kranenburg  
Diaken:          Mevr. M.P. Houterman 
Organist:        Dhr. L. van Moolenbroek   
Lector:                  Mevr. L.E. Kranenburg   
Koster:           Dhr. J. Hollestelle 
Gedicht/kaars  Mevr. J. Huige 
Gastvrouw:           Mevr. J. Karman  
KND:    Mevr. J.M. Holtman    
Beeld en geluid:   Mevr. M.H.M. Siereveld  
Beamer:   Dhr. J.J. Siereveld 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in actie: Colombia 

(Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: ……nnb………..  
 

Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: intochtslied:  Lied 23: 1 (Ik wil van God als van mijn Herder spreken ) 
 
 
Stiltemoment, Votum en groet  (staande)  
 
 
Gedichtje bij 4de zondag 40-dagentijd en doven 4de kaars (mevr. J. Huige) 

 
             Gij zegt: wordt vrij 

en komt tot Mij, 
mijn juk is licht te dragen! 
Maar ik ga uw woord voorbij 
en ik pluk de dagen.  

    
 
Zingen:   Lied 23: 2, 3 (Zelfs door een dal van diepe duisternissen) 
  
    
Verootmoediging en schuldvergeving  
 
 
Zingen:   Lied 316: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht) 
 
 
Gebed  



 
 
Zingen:  Lied 177: 1  (Daar komt een man uit Anatot) 
 
 
Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  
 
 
1ste Schriftlezing:  Jeremia 29: 10-14  NBV21 (door Lector) 
 
 
Zingen:   Lied 317: 1, 2  (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 
 
 
2de Schriftlezing:  Marcus 9: 30,31 en Romeinen 8:31-39  NBV21 (door Lector) 
 
 
Zingen:   Lied 536:1, 2, 4 (Alles wat over ons geschreven is) 
 
 
Preek 
 
Orgelspel  
 
Lied van Sela:     Toekomst vol van hoop   (https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc ) 
 
 
Dankgebed 
 
 
Zingen:   Lied 885 (Groot is Uw trouw, o Heer) 
 
 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)  
 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
WELKOM IN DE THUISHAVEN VOOR KOFFIE OF THEE !!! 
 

 
 
Lied van Sela: 

 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

https://www.youtube.com/watch?v=gILLoOZ0qXc


  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

   

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

 
 
 


