
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op zondag 16 feb. 2025 in de Dorpskerk 
 
Voorganger:  Dhr. J.F. Tollenaar 
 
Ouderling:      Mevr. E. Kranenburg 
Diaken:          Mevr. M.P. Houterman 
Organist:        Dhr. L. van Moolenbroek 
Lector:                  Mevr. L.E. Kranenburg 
Koster:           Dhr. J. Siereveld 
Gastvrouw:           Mevr. E. de Wild 
KND:    Mevr. P.C. Verhulst 
Beeld en geluid:   Dhr. W.J. Jobse 
Beamer:   Dhr. C. van Gilst 
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor onderhoudsfonds 

interieur kerk. (Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: …NNB…..  
 

Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen intochtslied:     Lied 365 ( Hemelhoog)     (staande) 
     ‘Welk een vriend is onze Jezus,’ 
      
Stil gebed, Votum en Groet (staande) 
 
Zingen:     Psalm 42:1, 2, 3 (berijming 1773) 
     ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,’ 
 
Leefregel 
 
Glorialied:     Psalm 42: 5 (berijming 1773) 
     ‘Maar de HEER zal uitkomst geven,’ 
 
 
Gebed om de opening van het Woord en de hulp daarbij van de heilige Geest 
 
Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  
 
1e Schriftlezing:     Spreuken 17: 13-17 (HSV)  (door lector) 
 
 
Zingen:     Lied 359 (Hemelhoog) 
     ‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,’ 
 
2e Schriftlezing:    Mattheüs 11: 7-19 (HSV) (door lector) 
 
 



 
Zingen:     Psalm 25: 3 en 6 (Liedboek) 
     ‘Denk aan ’t vaderlijk meedogen,’ 
 
 
Overdenking/uitleg en verkondiging  over Mattheüs 11:19 
 

Thema: Welk een vriend is onze Jezus! 
 
Orgelspel          
 
Zingen:     Lied 908: 1, 2 en 3 ( Liedboek) 
     ‘Ik heb U lief, o mijn beminde,’ 
 
Geloofsbelijdenis  zingen met:  Lied 412: 1, 3 en 4 (Liedboek) 
     ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer.’ 
 
Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Collectes  (zijn op dit moment nog digitaal) 
 
(Kinderen komen terug uit kindernevendienst) 
 
Zingen: Slotlied (staande)  Lied 479: 1 en 2 (Hemelhoog) 
     ‘ Heer, U bent mijn leven,’ 
 
De zegen zingen    Lied 416 (Liedboek) 
     ‘Ga met God en Hij zal met je zijn,’ 
 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
WELKOM IN DE THUISHAVEN VOOR KOFFIE OF THEE !!! 
 

 

 

 

 

 
 


