
Mededelingen

Zaterdagmiddag  23 november is de kerk  open en zijn inwoners van 
Colijnsplaat ,die een dierbare missen welkom van 14.00 – 16.00 uur.
Je kunt stil zitten in de kerk, je gedachten laten gaan of een kaarsje branden, ter 
nagedachtenis.
 
Zondagmorgen 24 november om 10.00 uur is de Gedachtenisdienst,  waarin ds 
Spaans zal voorgaan en waar de gemeenteleden die het afgelopen jaar  zijn 
overleden, bij name genoemd en herdacht worden. In deze dienst werkt ook de 
zanggroep mee.
Nabestaanden zijn dan na afloop van de dienst welkom in de Thuishaven voor de 
koffie of thee.
 

Uitnodiging voor de gemeenteavond op maandagavond 2 december 2024 om 
19.30 uur in de Thuishaven 

Beste gemeenteleden, 
Graag nodigen wij u als kerkenraad uit voor de gemeenteavond op 2 december 
aanstaande in de Thuishaven. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur, met 
iets lekkers. Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Na de opening van de avond bespreken we even welke onderwerpen sowieso aan 
de orde komen, en wat u eventueel nog toegevoegd wil hebben. 
We starten met een informatieronde over wat er aan ontwikkelingen in de 
gemeente speelt: het wennen ná het emeritaat van ds. Arie Spaans, het 
beroepingswerk, de situatie in de kerkenraad en colleges. 

Vervolgens kijken we met de begrotingen 2025 vooruit naar het komende jaar. Het
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is dit najaar in gesprek met kerkelijk 
administratiekantoor KKA om een belangrijk deel van de kerkelijke en de diaconale
administratie te gaan verzorgen. Hierdoor zal de informatie over de begrotingen 
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pas heel kort voor de gemeenteavond beschikbaar zijn. De stand van zaken komt 
tijdens de avond uitvoerig aan de orde. 

We maken kennis met pastoraal werker Tim Wiersum. 
Hierna nemen we de tijd voor een goed gesprek over de toekomst van onze 
gemeente en hoe we hier samen onze schouders onder kunnen zetten. We 
hebben elkaars inzet en talenten nodig. Hoe kunnen we met elkaar en onder Gods 
zegen het kerkenwerk goed blijven invullen. We rekenen op uw aanwezigheid! !!!!

De kerkenraad

Kerstmarkt zaterdag 14 december in de Thuishaven bij de Kerk
Tijd: van 9.30 u tot 12.00 u.
Er zullen dan kerststukjes te koop zijn en koffie/thee met wat lekkers, altijd gezellig
om dan even bij te praten met elkaar.
Iedereen van harte welkom!

Vrijdag 13 december willen we vanaf 9.00 u de kerststukjes maken, wat gezellig is 
om samen te doen. Ook zoeken we nog mensen die iets willen bakken voor bij de 
koffie/thee.
Wie kan helpen met het maken van kerstbakjes of iets lekkers wil bakken, dit graag
doorgeven aan Joke Jobse.

We zijn nog op zoek naar:
 bakjes, (glazen) vazen/schalen of materiaal voor het maken van kerstbakjes.
 prijsjes voor ‘enveloppen trekken’, misschien heeft u wel iets wat hiervoor 

geschikt is. 
Als u iets hiervoor heeft, wilt u dit dan zondags in de doos in de gang van de 
thuishaven zetten?
Alvast hartelijk dank.

Agenda

Zaterdagmiddag 23 november is de kerk open en zijn inwoners van
Colijnsplaat ,die een dierbare missen welkom van 14.00 – 16.00 uur. Je
kunt stil zitten in de kerk, je gedachten laten gaan of een kaarsje
branden, ter nagedachtenis.

Zondagmorgen 24 november om 10.00 uur is de Gedachtenisdienst,
waarin ds Spaans zal voorgaan en waar de gemeenteleden die het
afgelopen jaar zijn overleden, bij name genoemd en herdacht worden. In
deze dienst werkt ook de zanggroep mee. Nabestaanden zijn dan na
afloop van de dienst welkom in de Thuishaven voor de koffie of thee



Bloemengroet 

U kunt altijd namen doorgeven aan diaken Coby Euwijk als u hoort van mensen die
een bemoediging kunnen gebruiken. Noteer het, zodat u altijd weet waar u dit 
kunt melden! Telefoonnummer: 06-30159806; 
e-mail:cobyfraanje@icloud.com.

Collecte

Eerste collecte is voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 

De tweede is voor Vluchtelingenhulp (kinderen)
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  met 
vermelding van  Vluchtelingenwerk / kinderen

Giften voor de diaconie: 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749 
Giften voor de kerk:
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan. 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat, 

Colofon 
Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt 
wekelijks. Heeft u kopij voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 
17:00 uur per mail aan zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl.
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LITURGIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT
Gedachtenisdienst voor zondag 24 november 2024

Voorganger:  Dominee. A. Spaans
Ouderling:  Mevrouw L.E. Kranenburg
Diaken:  De heer H. Jobse
Organist:  Mevrouw C. Nijsse
Koster:  De heer J. Siereveld
Beeld en geluid:  De heren C. van Gilst en J.A. Brouwer
Gastvrouwen:  Mevrouw C.E.L. Kramer en mevrouw N. Kramer
Lector:  Mevrouw L.E. Kranenburg
Kindernevendienst:  Mevrouw P.C. Verhulst
Medewerking:  Zanggroep

In deze dienst staan we stil bij de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk
jaar door de dood ontvallen zijn. 
We noemen hun namen en gedenken hen voor Gods aangezicht.

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Vluchtelingenhulp (kinderen).

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 283:1,4 en 5 (staande)

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied 139b

Gebed om Gods Woord en Geest



Met dankbaarheid en respect noemen wij de namen van:

Cornelia Jannetje Schipper  op 28-12-2023, 90 jaar
Adriana Geelhoed-Breas  op 18-01-2024, 94 jaar
Jacob Marinus Geelhoed  op 07-02-2024, 70 jaar
Maria Suzanna Goulooze-van der Heijde  op 30-03-2024, 82 jaar
Jacoba Kramer-Janse  op 08-05-2024, 94 jaar
Cornelis Thomas de Fouw  op 05-06-2024, 88 jaar
Nicolaas Heijstek  op 29-06-2024, 93 jaar
Abraham Karman  op 14-07-2024, 75 jaar
Abraham Pieter Verburg  op 11-08-2024, 83 jaar
Janny Martina de Fouw-Korsuize  op 11-10-2024, 92 jaar
Tannetje Bakker-van Lieren  op 21-10-2024, 102 jaar

Bij elke naam wordt voorin de kerk een kaarsje aangestoken. Er is een twaalfde 
kaars voor gestorven dierbaren die hier nu niet genoemd worden maar wel in onze
gedachten zijn. Daarna is er gelegenheid voor ieder die dat wenst om naar voren 
te komen en een lichtje aan te steken.

De zanggroep zingt na de vierde, achtste, twaalfde kaars en de ‘vrije’ lichtjes 
Lied 301k:

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Gedicht: Wij blijven hun namen in liefde herdenken

Wij blijven hun namen in liefde gedenken,
vergeten hun woorden en weldaden niet.
De dood nam hen weg,
en diep in ons hart brandt nog ‘t stille verdriet.
Een kaars wordt met vuur tot een lichtvlam ontstoken,
en beelden van vroeger ,zij trekken voorbij.
Maar ondanks hun heengaan wordt nimmer verbroken,
de band ,de herinnering, die voortleeft, maakt blij.
Het boek met hun namen door God opgeschreven,
gaat open als eenmaal ‘t bazuingeschal klinkt.
Dan komen de doden door ‘t Woord weer tot leven,
Zijn stem die hun oren met daadkracht doordringt.

Zanggroep zingt: Lied 286 (vers 3 + refrein samen met de gemeente)

Gebed

Kinderlied: Hemelhoog 494 (+begin kindernevendienst?)
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Schriftlezing: Genesis 28:10-15 en Lucas 16:19-22

Zingen: Psalm 91:1 en 5

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel

Zingen: Lied 818: Niet is het laatste woord gesproken | Petrus in het land | KRO-
NCRV ( www.youtube.com/watch?v=FjOo1tCPaP8&t=3s )
In memoriam Neeltje Adriana de Smit-Hoogesteger (staande)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’: 

Zingen: Hemelhoog 323 (staande)

Zegen, door de zanggroep beantwoord met zingen: Ierse reiszegen, (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

DE NABESTAANDEN ZIJN WELKOM IN DE THUISHAVEN 
VOOR KOFFIE OF THEE !!!
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