
 
Groet van Ds. Spaans 
 
Indrukwekkend afscheid 
 
“Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die 
zal zeker beloond worden.” Deze woorden van Jezus in Marcus 9:41 kwam ik tegen op de 
ochtend van zondag 29 september, de dag van de afscheidsdienst. Maar wat Janke en ik later 
die dag zo al ontvingen, was enorm veel méér dan ‘een beker water’! Wat een warme woorden, 
wat een intense inspanning, wat een geweldige geschenken… En dat alles kwam dan nog eens 
bovenop de feestelijke, gezellige afscheidsavond op vrijdag de 27e, nog geen twee dagen 
ervóór! Het heeft ons overweldigd, we waren er diep van onder de indruk. 
‘Ga nou gauw fietsen’, dat hebt u als gemeente tegen ons gezegd, want u hebt een flinke stoot 
gegeven voor de aanschaf van de gewenste e-bike. Het overgrote deel van een zo’n fiets 
hebben we al van u gekregen. We hopen dat u het resultaat spoedig te zien zult krijgen. En 
vanuit ons hele hart zeggen Janke en ik: ‘Héél, héél hartelijk dank!’ 
 

Ds. Arie Spaans 
 
In de afscheidsdienst werd door de zanggroep een lied gezongen dat niet op de liturgie stond, 
omdat dit een verrassing was voor Ds. Spaans. Hier volgt de tekst van dat lied:  
 

Gods verhaal gaat door 
 
1.Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God zijn trouw bewijzen; 
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam.  -Refr. 
 
Refr: Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij 
met een hart vol dankbaarheid.  

2.Wij vieren wat geweest is. 
Wij gaan door met goede moed. 
Waar God steeds met ons meegaat, 
schijnt zijn licht en is het goed. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in zijn Geest en in zijn Naam.  -Refr. 
  
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit. 
U gaat voor ons uit, U bent om ons 
heen, laat ons nooit alleen. 
U gaat voor ons uit.  -Refr. 
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Gezocht: collectanten. 
 
Help kinderen in Oekraïne. 
Van 18 t/m 23 november is de huis aan huis collecte van Kerk in Actie. 
Indien u een paar straatjes wilt lopen kunt u dit doorgeven aan: Margreet 
margreethouterman@gmail.com  
Bij voorbaat dank namens de kinderen die niet om een oorlog hebben gevraagd. 

 
 
Gezocht:  
 
Tonnie Brouwer heeft aangegeven dat hij zijn functie als administrator van de kerk en diaconie 
aan het einde van dit jaar wil beëindigen. We zijn Tonnie heel erg dankbaar voor het vele werk 
wat hij in de afgelopen 41 jaar voor onze gemeente heeft verricht.  
Omdat de financiële administratie van de kerk en diaconie steeds gecompliceerder wordt, heeft 
de kerkenraad besloten om het grootste gedeelte van onze administratie uit te besteden aan 
het KKA. Kantoor der Kerkelijke Administratie. 
Er blijven echter nog een aantal administratieve taken over die om de kosten te drukken door 
gemeente leden zelf kunnen worden verricht. 
Deze administratie voor de kerkrentmeesters wordt momenteel door Wout v Houwelingen 
verricht. Stapsgewijs is Wout, Elize v Gilst aan het inwerken om deze taak van hem over te 
nemen. 
Ria Tazelaar doet deze administratie al vele jaren voor de diaconie. Helaas heeft Ria te kennen 
gegeven dat zij met deze functie wil stoppen. Zodoende is er een vacature ontstaan: 
 
Vacature: Diaconiaal administratief medewerker 
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verzamelen en het periodiek aanleveren van 
de financiële stukken aan het KKA, waarna zij deze verder verwerken. 
Indien u zich aangesproken en capabel voelt om deze functie te vervullen, kunt u contact 
opnemen met : 
Coby Euwijk, Margreet Houterman en Ria Tazelaar. 
 
Mosselavond op zaterdag 2 november: 
 

Zaterdag 2 november kunt u vanaf 17.00 u Zeeuwse mosselen eten in de Thuishaven. 
Kosten: € 15,-  pp, excl. drankjes. 
Opbrengst is voor het interieur van de kerk. 
Graag vooraf doorgeven i.v.m. maximum aantal van 50 personen. 
Kom ook gezellig mossels eten! 
U kunt zich opgeven vóór 27 oktober bij Tonnie Brouwer (tel. 06-53639205 ). 
Graag tot dan! 
 

 
Het orgel 
 
Het orgel is helemaal nagezien en er zijn diverse aanpassingen gedaan door René Nijsse, de 
orgelbouwer uit Oud-Sabbinge. Net op tijd voor het afscheid van Ds. Spaans!  Het is een groot 
plezier om er weer op te spelen. Kunt u het horen?  
Er zal voor de Thuishaven een keyboard worden aangeschaft zodat we daar ook zang kunnen 
begeleiden. Dit alles uit het orgelfonds, waar u aan heeft bijgedragen. De organisten bedanken 
iedereen hartelijk!  
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Agenda 
 
Maandag 7 oktober: Kerkenraadsvergadering in de Thuishaven, aanvang 19:15 u. 
Dinsdag 8 oktober: Zangmiddag in Cleijenborch, aanvang 14:00 u. 
Dinsdag 8 oktober Liturgiecommissie in Kortgene, aanvang 15:00 u. 
Zaterdag 12 oktober: Voedselinzamelingsactie Noord-Beveland van 9:00 tot 15:00 u bij de Spar 
Colijnsplaat  
 
 
 
 
De collectes  
 

Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 

Tweede collecte is voor Kerk in Actie (werelddiaconaat: Jongeren bouwen aan vrede).: 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  onder vermelding van 
“Kerk in Actie Werelddiaconaat ”. 
 

Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 

Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 

De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
 

Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij 
voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
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Orde van Dienst voor zondag 6 oktober 2024 in de Dorpskerk 
 

Voorganger:   Ds. T. Wiersum 
Ouderling:  Mevr. L.E. Kranenburg 
Diaken:  Dhr. H. Jobse 
Organist:  Dhr. W.D. Kaashoek 
Koster:   Dhr. J. Hollestelle 
Beeld/geluid:   Mevr. J.J. Hollestelle en dhr.  A. Kranenburg 
Gastvrouw:  Mevr. C.E.L. Kramer 
Lector:   Mevr. L.E. Kranenburg 
Kindernevendienst:  Mevr. M.P. Houterman 
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie (werelddiaconaat:Jongeren 
bouwen aan vrede). 
De bloemengroet is voor.Mw. Nellie de Smit 

 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen 
 

Voorganger: Wij willen stil zijn voor God…… 
 

Zingen: Psalm 8: 1 + 2 (staande) 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 65: 1+ 2  
 
Schuldbelijdenis, waarna zingen: Psalm 131: 1 + 2 
 
Verkondiging van Gods genade, waarna zingen: Psalm 131:3 
 
De Tien Geboden, hoofdsom, waarna zingen: Psalm 71:9 
 
Gebed voor de zondag 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
1e Schriftlezing: Hebreeen 3: 1-6 
 
Zingen: Psalm 72:1+7 
 
2e Schriftlezing: Marcus 10:1-16 
 

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat 



 
Preek, waarna orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis (allen staan) 
 
Zingen: Psalm 89:1 
 
Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’.  
 
Kinderen terug uit nevendienst. 
 
Slotlied: Lied 904:1, 2 en 3 (staand) 
 
Zegen, beantwoord met gezongen “Amen” (staande) 
 
Start Actie Schoenendoos: filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=_aaZrqmHBb0 
https://schoenendoosactie.nl/downloads/ 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 

 

Allen een goede week gewenst! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aaZrqmHBb0
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